
 
 

De wraak van Pieter Stuyvesant of De wraoke van Pieter Stoefzaand werd geschreven en 

getekend door Frank Spijkers en wordt voorgelezen door Klaas Dijkstra. 

Misschien is Pieter Stuyvesant wel de meest beroemde Stellingwerver. Maar toch weten niet 

veel mensen waarom ook al weer. Ja, dat is toch die kerel met die houten poot? Inderdaad! 

Hij was in de 17e eeuw de gouverneur-generaal van Nieuw-Nederland. Hij heeft de 

grondslag gelegd voor het huidige New York. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan laat 

zich raden. Maar dat het misschien een beetje anders is gegaan dan in de 

geschiedenisboeken staat, daarover gaat dit verhaal... 

















































 



 


